
Feestweek
Sprank! 

 Bijbelleesrooster 
zondag 28 mei - zondag 4 zondag

Colofon: 
Sprank 

Met dank aan Dit Koningskind 
 Bijbelvertaling: Bijbel in gewone taal

Meer weten of napraten: m.vermaas@stichtingsprank.nl 



We vieren de 50e verjaardag van Sprank in
een speciale week (van 28 mei t/m 4 juni).
We vieren feest en danken God voor dit

gouden jubileum! Komende week lezen we
in de Bijbel en zingen we liedjes over

feestvieren.  Doe je mee?

Dit Koningskind & Sprank 50 jaar
De geschiedenis van Sprank hangt nauw samen met Dit Koningskind.

Dit Koningskind is in 1973 opgericht door ouders van kinderen met een
beperking. Vanuit hun geloofsovertuiging vonden zij het belangrijk

elkaar te ontmoeten en tot steun te zijn. Voor het opzetten van
woonvoorzieningen werd in 1974 een aparte stichting opgericht, die

sinds 2002 Stichting Sprank heet.

Voor begeleiders: 
 

Met dit bijbelleesrooster voor de 'Feestweek' kan je samen elke dag even stilstaan bij de
waarde van feestvieren. Elke dag is er een Bijbeltekst over feest waarover je met elkaar in
gesprek kunt. Je kunt een kijktafel maken en aan de slag met de doe-opdrachten. Er zijn

voorbeeldgebeden en een suggestie voor liederen. We hopen elkaar en God hiermee weer
wat beter te leren kennen! De week begint en eindigt op zondag. Kerken kunnen ook
aandacht geven (zondag 4 juni) aan het Sprankfeest, zij hebben hierover een bericht

gekregen. We hopen dat we zo met elkaar een mooie tijd tegemoet gaan! 
 

Meer info over andere feestelijke activiteiten: https://stichtingsprank.nl/jubileum-50-jaar. 



Kijktafel maken
 

Voor deze feestweek kan je met bewoners een kijktafel maken.
Dat is een dienblad of hoekje op de tafel waar elke dag een item
bij komt dat met feestvieren te maken heeft. De items kan je zelf

maken of bij elkaar zoeken. Elke dag komt er 1 item bij. 
 

Dag 1 Zondag: Samen onderweg. Bij dit thema maak je de plek
voor de Kijktafel klaar. 

Dag 2 Maandag: Vier feest!. Bij dit thema kan je een gouden bord
of vlaggetje met '50 jaar' maken en neerleggen. 

Dag 3 Dinsdag: Nodig anderen uit. Bij dit thema kan je een
uitnodigingskaartje maken en neerleggen. 

Dag 4 Woensdag: Versier de kamer. Bij dit thema leg je een
slinger, vlaggetje of ballon op de kijktafel. 

Dag 5 Donderdag: Maak of luister muziek. Bij dit thema leg je een
klein muziekinstrument (bijv. belletje, fluit, triangel, sambabal) of
CD/geluidsbox op de Kijktafel. 

Dag 6 Vrijdag: Eten en drinken. Bij dit thema leg je iets lekkers,
zoals koeken of chips op de kijktafel. 

Dag 7 Zaterdag: Feestkleding. Bij dit thema leg je een stropdas,
feesthoedje, strik o.i.d. op de Kijktafel. 

Dag 8 Zondag: Cadeau. Bij dit thema leg je een ingepakt cadeau
(mag ook een lege doos zijn) of happystone op de Kijktafel (zie
plaatje). Een happystone is een vrolijk beschilderde steen die
wordt weggegeven om een ander blij (happy) te maken. 

 
Op maandag ruim je samen alles weer op en praat je nog 

eens gezellig na over wat jullie allemaal hebben
 meegemaakt en geleerd. 



Psalm 118:26-29 (BGT) 
Wij bidden om vrede en geluk voor
alle mensen die naar de tempel
komen omdat ze vertrouwen op de
Heer. God is de Heer (...). Vier daarom
allemaal feest, zwaai met takken en
ga zijn tempel binnen. Hij is onze
God, Hem moeten we danken. Hij is
onze God, Hem moeten we prijzen.
Dank de Heer, want Hij is goed. 
Zijn liefde blijft altijd bestaan!

Doe opdracht!
Maak samen een kijktafel:
een speciaal plekje op de
tafel of in de gang. Elke dag
komt er iets op de tafel bij.
Op welke plek willen jullie de
kijktafel gaan maken? 

Dag 1 - ZONDAG
Samen onderweg

Gods liefde blijft altijd bestaan! Daarom
vieren we feest, met elkaar. 'Vier
allemaal feest', staat er. Feestvieren doe
je meestal niet alleen. Dat is bij heel veel
dingen zo. We zijn in dit leven samen
onderweg. We hebben elkaar nodig. Bij
Sprank helpen we elkaar, leren van we
van elkaar én vieren we samen feest. 
'Vier allemaal feest.' Waarom? Omdat
Gods liefde altijd blijft bestaan. Daar
willen we God voor prijzen. God houdt
van ons. God is bij ons. 
Bij Sprank vieren we daarom deze week
feest met elkaar. Omdat Sprank en Dit
Koningskind 50 jaar bestaan. Sprank is
de plek waar mensen wonen. Bij Dit
Koningskind helpen ze de ouders en
familieleden van mensen die bij Sprank
wonen. Zo helpen we elkaar. En leren
we van elkaar. Al 50 jaar lang. Daar zijn
we dankbaar voor.

Dank U Heer, dat U van ons houdt.
Uw liefde blijft altijd bestaan. Wat
fijn dat we samen feest mogen
vieren. We hebben elkaar nodig.
We zijn in dit leven samen
onderweg. Om elkaar te helpen,
van elkaar te leren en samen feest
te vieren. Dank U wel dat Sprank
en Dit Koningskind al 50 jaar
bestaan. Wilt U nu en later Uw
liefde aan ons laten zien? Amen.

Trinity - Een grote familie

Hoe lang woon jij al bij Sprank? 
Ken jij mensen die ouder zijn dan 50?  
Ben je zelf (ouder dan) 50? Hoe voelt dat? 
Gods liefde blijft altijd! Toen Sprank nog
niet bestond, was Gods liefde er al. Als wij
ooit niet meer op de aarde zijn, is Gods
liefde er nog steeds. Welk gevoel krijg je
daarbij? 

Om over door te praten

https://www.youtube.com/watch?v=MVL7j0VlNLc


Exodus 23:14-17 (BGT)
Drie keer per jaar moeten jullie
feestvieren voor Mij. Ten eerste het
Feest van het Brood zonder Gist. Vier
dat in de maand dat jullie uit Egypte
weggegaan zijn. Zeven dagen moet je
dan brood zonder gist eten, zoals Ik
jullie eerder gezegd heb. Iedereen
moet Mij dan offers brengen. Ten
tweede het oogstfeest in het begin van
de zomer, als je de eerste oogst van het
land haalt. Ten derde het oogstfeest in
de herfst, als je de hele oogst van het
land gehaald hebt. Alle mensen
moeten Mij, de machtige Heer, dus drie
keer per jaar vereren. 

Doe opdracht! 

Zoek buiten of binnen hoeveel
dingen er te vinden zijn met 50
erop. Bijv. verkeersborden,
huisnummers, autoborden,
bladzijdenummers, pakjes dinken
en ga zo maar door!  

Dag 2 - MAANDAG
Vier feest! 

‘Vier feest!’ luidt de opdracht van God.
Drie keer per jaar, elk jaar weer! Door
feest te vieren word je blij. Door feest te
vieren kan je je getroost voelen, ook als
je verdrietig bent of bezorgd. Door feest
te vieren onthouden we waar we
dankbaar voor mogen zijn. En dat kan je
helpen om vrolijker te worden. We
vieren feest om God te danken. 
Om Hem eer te brengen. Dank U Heer, U laat ons zien hoe

belangrijk het is om feest te vieren.
We vieren feest omdat U een goede
God bent. U bent trouw. Ook tijdens
al die 50 jaar Sprank en Dit
Koningskind was u erbij. Wilt U ook
de komende jaren deze organisaties
zegenen? Amen. 

Opwekking 603 - 
Vier nu feest want God is goed

Heb je een lievelingsfeest, een feest
waar je naar uit kijkt? Bijvoorbeeld je
verjaardag, Kerst, Pasen, Sinterklaas... 
Waarom zou God het belangrijk
vinden dat we feestvieren? 
Hoe wil jij God bedanken voor wat Hij
heeft gedaan of doet? 
Wat hoort er allemaal bij een feest? 

Om over door te praten

Voeg een bordje of vlaggetje

met 50 toe aan de kijktafel 
 

Soms kan het helpen om op vaste
tijden feest te vieren. Bijvoorbeeld als
je jarig bent. Of als iemand al 
25 jaar bij Sprank woont. 
Dan krijgt hij of zij het 
bomenbeeldje. 

Bij Sprank vieren we deze hele week
feest. Omdat Sprank en Dit
Koningskind 50 jaar bestaan. 50 jaar:
dat noemen we een 'gouden'
moment. Vandaar het bordje met de
50 jaar erop.

https://www.youtube.com/watch?v=2vUA718yQXs


Matteüs 22:1-4 (BGT)
Jezus gaf nog een voorbeeld om uitleg
te geven over Gods nieuwe wereld. Hij
zei: 'Een koning geeft een groot feest,
omdat zijn zoon gaat trouwen. Hij geeft
zijn knechten de opdracht om de
gasten voor het feest op te halen. Maar
de gasten willen niet komen. Dan
stuurt de koning andere knechten naar
de gasten, met de boodschap: 'Luister,
de maaltijd staat klaar. Kom naar het
feest!' 

Doe opdracht! 
Een feest wordt nog leuker als er
andere mensen komen. Maak een
mooie uitnodiging en nodig iemand
uit om samen het Sprankfeest te
vieren, thuis of in de kerk. Op
zondag 4 juni is in sommige kerken
ook aandacht voor het feest van
Sprank (zie bijlage). 

Dag 3 - DINSDAG
Uitnodiging

‘Feestvieren doe je niet alleen. Dat is niet
gezellig. Daarom nodig je mensen uit. Je
stuurt een mooie uitnodiging. Of je
vertelt aan mensen dat ze mogen
komen. Zoals de koning zijn knechten 
op pad stuurde om mensen uit te
nodigen. Een uitnodiging betekent dat je
op het feest mag komen. Soms krijg jij
geen uitnodiging en iemand anders wel.
Daar kan je verdrietig van worden.
Gelukkig nodigt Jezus iedereen uit!
Iedereen mag komen op Zijn feest.

Dank U, Heer Jezus, dat we allemaal
welkom zijn op Uw grote feest. Dank
U wel dat U alles voor ons klaar
maakt. Heer, soms denken we dat het
feest niet voor ons is. Dat wij niet
mogen komen. Maar U zegt juist in de
Bijbel dat U van ieder mens houdt.
Ook van ons. Dank U wel dat we altijd
bij U mogen komen. Amen. 

Wij vieren feest 

Leg een uitnodiging op de

kijktafel
 

Met wie wil jij graag feest vieren? 
Jij woont misschien nog geen 50 jaar
bij Sprank en toch is het voor jou ook
feest! Heb jij zin om feest te vieren? 
 Of niet zo? Hoe komt dat? 
Hoe vind je het dat God jou ook
uitnodigt voor Zijn feest? 
Hoe denk jij dat het feest van God
eruit ziet? 

Om over door te praten

https://www.youtube.com/watch?v=7n3AdGXVldI
https://www.youtube.com/watch?v=7n3AdGXVldI


 1 Koningen 6:29-32 (BGT)
Salomo liet versieringen maken op
alle muren van de tempel, in de
grote zaal en in de allerheiligste
zaal. Hij liet overal in het hout
figuren snijden van bloemen,
palmbomen en engelen met
vleugels. Alle vloeren van de tempel
werden met een laagje goud bedekt.
(...) Ook in het hout van de deuren
liet Salomo figuren snijden van
bloemen, palmbomen en engelen
met vleugels. Daarna werden de
deuren en hun versieringen met
goud bedekt. 

Wauw, wat maakte Salomo de tempel
mooi voor God! Overal is prachtige
versiering. Het is een feest om in de
tempel van God te zijn. Er is zoveel te
zien! Het is er heel feestelijk. En alles
wordt met goud bedekt. 
Bij een feest hoort ook versiering. Een
slinger of gezellige feesthoedjes. Je weet
dan: hier is het feest! Zo was het ook met
de tempel van God. Hier is het feest, want
God woont hier!
 

Doe opdracht! 
Knip stroken van een gekleurd A4 papier.
Iedereen krijgt 1 strook van gekleurd
papier. Waar ben je dankbaar voor? Wat
vind jij fijn aan Sprank of aan Dit
Koningskind? Teken of schrijf het op de
strook papier. De stroken aan elkaar
worden samen een feestelijke slinger.
Het laat zien dat we met elkaar
verbonden zijn. 

Dag 4 - WOENSDAG
Versiering 

Dank U wel, Heer, dat het een feest is
om bij U te mogen zijn. U heeft ons
talenten gegeven, waarmee we
mooie dingen kunnen maken. We
mogen vieren dat de een van muziek
houdt en de ander van wandelen.
We danken U voor al die mooie,
goede dingen. Amen. 

Dank U wel voor de sterren 

Vind jij jouw huis er gezellig uitzien?
Waarom wel of niet? 
Welke versiering vind je leuk? 
Kan jij je voorstellen hoe het er in de
tempel van God uitzag? 
Zoek een plaatje op internet van de
tempel in Jeruzalem. Zou jij dat
hebben willen zien, als dat kon? 

Om over door te praten

Leg slingers of andere

versiering op de kijktafel.

https://www.youtube.com/watch?v=xJQ6z6SKDH4&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=xJQ6z6SKDH4&t=30s


Psalm 33:1-3 (BGT)
Juich, mensen die horen bij de Heer!
Zing allemaal voor Hem. 
Juich voor de Heer en maak muziek, 
speel op de harp en zing een lied. 
Zing een nieuw lied voor Hem, 
zing vrolijk en maak mooie muziek. Bij een feestje hoort muziek.

Feestelijke muziek, daar kan je heel blij
van worden. Je kan muziek maken. Je
kan ook naar muziek luisteren. Je kan
ook liedjes zingen voor God. Om Hem
te bedanken. Om Hem te eren. Je mag
erbij dansen! Je mag erbij juichen!
(Maar dat hoeft natuurlijk niet als je
dat spannend of niet fijn vindt.)

Doe opdracht! 
Verzamel jullie favoriete liedjes die
gaan over feest vieren. Maak er een
playlist van en luister samen naar de
liedjes. Je mag, als je dat kan, ook
dansen! Je kunt ook samen muziek
maken of tijdens het luisteren van de
liedjes muziek maken. Bijvoorbeeld
door te klappen in je handen, op de
tafel te trommelen of met
muziekinstrumenten zoals een
sambabal of tamboerijn. Jullie kunnen
ook samen een liedje zingen.
Misschien willen jullie samen wel wat
instuderen voor het Sprank feest? 

Dag 5 - DONDERDAG
Muziek

Dank U wel Heer, voor het cadeau van
muziek. Muziek maakt ons blij. Iedereen
kan muziek maken. Dank U wel dat er
zoveel verschillende instrumenten zijn.
Wij zijn blij dat we U met onze stem, onze
handen, en ons hele lichaam mogen
prijzen. Amen. 

Zing een nieuw lied, 
want de Heer is goed.

Houd je van muziek? Luister je graag
naar muziek of kan je ook zelf muziek
maken? 
Wat voel jij als je naar muziek luistert?
Soms kan je van muziek ook verdrietig
worden. Als je aan iemand moet denken
die je mist. Of dat het liedje gaat over iets
zieligs. Ken je dat verdrietige gevoel? Je
mag altijd je begeleider vertellen hoe je je
voelt. 
Heb je een band of zanger(es) waar je fan
van bent? Wie is dat?
Ken jij het filmpje van Sprank over Psalm
139? Je zou dat samen kunnen kijken of
samen voorlezen. God heeft ook jou heel
mooi gemaakt! 

Om over door te praten

Voeg een CD aan de kijktafel

toe! 

https://www.youtube.com/watch?v=s8inP6vwW-A
https://www.youtube.com/watch?v=y8juL7mEh6E


Openbaring 19:9 
Gelukkig zijn de mensen die zijn
uitgenodigd voor het feestmaal op de
bruiloft van het Lam! Dat heeft God
gezegd, het is betrouwbaar. 

1 Korintiërs 10:31
Als jullie eten of drinken of andere
dingen doen, doe dat dan steeds tot eer
van God. 

Doe opdracht!
Bak samen een taart of iets
anders lekkers. Geniet daarna
samen van het resultaat. 
Je kunt ook een spelletje doen,
door (geblinddoekt) allerlei
verschillende dingen te
proeven. Wat vind je lekker?
Wat proef je precies?

Dag 6 - VRIJDAG
Eten & drinken

In de Bijbel gaat het heel vaak over
(lekker) eten. Als er gasten op bezoek
komen, krijgen zij het lekkerste eten. Als
er een feest wordt gevierd, worden er
heerlijke dingen klaargemaakt. 
Heel vaak wordt er gezegd dat God ons
uitnodigt voor zijn feestelijke maaltijd.
Eten en drinken is voor God niet zomaar
iets. Jezus zegt zelfs dat Zijn Lichaam als
brood is. Brood dat Eeuwige Leven
geeft. 

Misschien heb je dat weleens gevierd
tijdens het Avondmaal in de kerk. Eten
en drinken is heel speciaal. Voedsel is
een geschenk dat God aan ons geeft.
Daarom is het belangrijk om goed met
eten en drinken om te gaan. Door geen
eten te verspillen of weg te gooien
bijvoorbeeld. Zelfs de manier waarop je
eet of drinkt, kun je tot eer van God
doen. 

Goede God, U geeft ons elke dag
eten en drinken. We komen niets
te kort. We danken U dat we
kunnen ruiken en proeven. Zo
genieten we van lekker eten en
drinken. Dank U dat we mogen
vieren dat Sprank 50 jaar bestaat
door het eten van iets lekkers.
Amen. 

Voor alle goede gaven, Heer

Wat vind jij heel lekker om te eten? 
Welke verhalen uit de Bijbel ken je allemaal die
gaan over eten? (Het zijn er een heleboel!)
Hoe zou die maaltijd van God eruit zien? Wat zal
zeker op tafel liggen denk je? 
In het gebed het 'Onze Vader' bidden we 'Geef
ons vandaag ons dagelijks brood'. Een gebed
voor elke dag dus! Waarom zou dat zijn, denk
je? 
Ken jij mensen die weinig of geen eten hebben?
Hoe kunnen wij hen helpen? 

Om over door te praten

Leg zakjes chips, snoepjes of

een pak koekjes bij de

kijktafel om nu op te eten of

4 juni. 

https://www.youtube.com/watch?v=BeIocY-y5UY


Matteüs 22:1, 11-12
Jezus vertelde een verhaal om uitleg
te geven over Gods nieuwe wereld. 
De koning komt bij de gasten kijken.
Hij ziet een man die geen feestelijke
kleren draagt. De koning zegt: 'Zeg
vriend, hoe kun je hier komen
zonder feestelijke kleren?' De man
weet niet wat hij moet zeggen. 
Lees ook: 1 Korintiërs 6:19: Jullie
weten dat je lichaam heilig is. Want
de heilige Geest is in jullie lichaam
gekomen, toen God jullie die Geest
gaf. Jullie zijn nu van Christus. 

Doe opdracht!
Teken een paar mensen of 
kopieer de tekening op de volgende
bladzijde. Knip met elkaar plaatjes
uit tijdschriften van mooie kleding
en plak dit op de poppetjes. Zo
kleed je de mensen feestelijk aan. 

Voeg een strikje, stropdas of

feesthoed toe aan de

kijktafel!

Dag 7 - ZATERDAG
Feestkleding

Naar een feest trek je mooie kleren
aan. Een mooie of stoere jurk. Een net
pak met een stropdas. Of misschien
wel een heel vrolijk bloesje en je
favoriete broek. 
Je doet wat gel in je haar. Misschien
steil of krul je je haar wel. Iedereen kan
zien dat jij naar een feest gaat. 
In de Bijbel staat dat wij Gods kinderen
mogen zijn. Koningskinderen dus! Gods
Geest wil in ons hart wil komen wonen.
Je bent nu al heel mooi, maar Gods
Geest in jou maakt je prachtig. Jouw
lichaam is dan het huis van Gods Geest.
Hoe mooi is dat?!

Dank U Heer Jezus, dat U ons
mooi vindt. U wilt met Uw Geest
in ons wonen. Daardoor
kunnen we er mooi en stralend
uitzien. Dank U wel dat we Uw
kinderen mogen zijn.
Koningskinderen. Amen. 

He, hallo, welkom op dit feest! 

Wat vind jij mooie feestelijke kleding?
Heb jij een speciale outfit die je alleen
bij feestjes aandoet?
Wanneer voel jij je het allermooist? 
Wat denk je dat God mooi aan jou
vindt? Als je dit niet weet, kan je het
ook een begeleider vragen.
Wij zijn Gods tempel. Wat denk je dat
dat betekent? 

Om over door te praten

https://www.youtube.com/watch?v=s_0M2bNwigc
https://www.youtube.com/watch?v=s_0M2bNwigc






Psalm 117:12-14 (BGT)
De Heer is goed voor mij geweest. 
Hoe kan ik Hem daarvoor danken? 
Ik zal de Heer dankoffers brengen, 
ik zal Hem eren. 
Ik zal alles doen wat ik beloofd heb, 
en heel Gods volk zal dat zien. 

Doe opdracht! 
Verzamel wat steentjes en teken /
beschilder deze zodat ze er extra vrolijk uit
zien. Op elke steen kan je iets schrijven of
tekenen waar jij blij van wordt. Je kunt de
happystones als verrassing voor iemand
anders achterlaten. Bijvoorbeeld tijdens
een wandeling of bij de dagbesteding. Of
het als een cadeautje aan iemand geven.
Zodat iemand anders er ook blij van wordt.
Zo deel je uit van wat je hebt en 
delen anderen in de feestvreugde! 

Dag 8 - ZONDAG
Cadeaus

‘Bij een feest horen cadeautjes. Op je
verjaardag krijg je cadeaus. En ook met
Kerst of Sinterklaas. Cadeautjes kan je
mooi inpakken en versieren. Van
cadeautjes word je blij.
God geeft ons elke dag cadeaus. Hij
zorgt voor ons. Hij geeft ons leven. Hij
geeft ons elkaar. 

Wij kunnen God daarvoor ook een
cadeau geven. Door dankoffers te
brengen. Misschien denk je: ‘Wat is een
dankoffer?’ Het is iets waarmee we
dankjewel zeggen tegen God. Het zijn
liedjes die we kunnen zingen. Of de lieve
dingen die we kunnen doen voor
anderen. 

Dank U, Heer, dat U voor ons zorgt.
U heeft deze wereld aan ons hebt
gegeven om van te genieten. Dank U
dat we elkaar hebben. U heeft
Sprank en Dit Koningskind gezegend,
zodat ze al 50 jaar kunnen bestaan.
We vragen U, wilt U ons helpen om
goed met Uw cadeaus om te gaan.
En om te delen van wat we hebben
gekregen. Wat een feest om deze
week zo samen te kunnen leren van
U en van elkaar. Dank U wel
daarvoor. Amen. 

Opwekking 273
Lofoffers brengen wij aan U 

Leg de happystones 

op de kijktafel.

Heb jij weleens een mooi
cadeau gekregen? Hoe was dat?
En wat was het? 
Wat is het beste cadeau dat je
ooit aan iemand gegeven hebt?
Met welk cadeau wil jij God
bedanken? 
Wat doe je liever: een cadeau
geven of een cadeau krijgen?

Om over door te praten

https://www.youtube.com/watch?v=74XEZeKAEFQ
https://www.youtube.com/watch?v=74XEZeKAEFQ

