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Twee dagen per week werkt 

Floris van Heertum bij het 

serviceteam van Reinaerde in 

Woudenberg. “Ik help in de 

bediening van het cultuurhuis 

en doe schoonmaakwerk en 

tuinonderhoud.” De overige 

dagen is hij in Amersfoort te 

vinden in Hart van Vathorst.  

“Ik zorg dat de vergaderruimten 

op orde zijn, breng de post 

rond, verzamel het afval en  

doe nog veel meer. En ik 

ben heel technisch, maar dat 

hebben de begeleiders niet 

altijd goed door.”

Hockey
Floris speelt al heel lang hockey. 

Zijn hockeyteam won in juni 

2022 bij de Special Olympics 

Nationale Spelen een bronzen 

medaille. De medaille hangt 

op een opvallende plek in zijn 

gezellige appartement in Hart 

van Vathorst.

“Elke week train ik en daarnaast 

zijn er regelmatig wedstrijden.” 

Floris geniet ervan, hij heeft 

daar ook veel vrienden. 

School
“Vrienden zijn belangrijk  

voor me.“ Een aantal kent 

hij nog van school. 

“Daar hebben we het 

fijn gehad en ik heb 

toen veel geleerd van 

de stages. Nu speel ik 

vaak online spelletjes 

met mijn vrienden. 

En ik hou van 

tv-kijken, 

zet dat ook 

maar in de 

Sprankel.”

 “�Ik wilde graag eens in de Sprankel staan. Interviews geef ik vaker en je kunt 
me ook zien op een YouTube-filmpje over mijn werk bij Hart van Vathorst.”

 Sportieve Floris:
‘Elke week train ik’

4
Zo maken we  
het geloof zichtbaar:  
‘�De Alpha  
Superstar,  
echt een feestje!’

‘Vrienden 
zijn belangrijk 

voor me’

Bekijk het 
filmpje!

 Helemaal jezelf 
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 Wensenboekje: 
 'Dit is mijn droom' 

Samen groeien
onder Gods regenboog

De Bijbel is vol symboliek.  
En cliënten kunnen heel véél 
met symbolen. Dus hebben we 
bij Sprank zeven verschillende 
manieren bedacht waardoor 
cliënten het geloof kunnen zien 
en beleven. Want het leven is 
een reis, en God is erbij.

De regenboog is zo’n symbool, vertelt Marije 
Vermaas, geestelijk verzorger bij Sprank. De boog 
heeft een begin, is overstijgend en heeft een einde. 
“Zo heeft de geestelijke toerusting van cliënten ook 
een begin: de geloofsopvoeding van vroeger.  
Dan reizen we naar het leven van nu. En trekken 
samen op naar het einde. De regenboog is 
overstijgend, net zoals God ons leven overstijgt.”

De kleuren van de regenboog, teken van 
Gods trouw, komen ook terug in een nieuw 
wensenboekje van Sprank. In ‘Mijn wensenboek’ 
kunnen cliënten vragen invullen als: wie ben ik, 
wat vind ik fijn of lekker, welke dromen heb ik? Een 
ballonvaart misschien! En als ik naar het ziekenhuis 
moet, wie - en welke knuffel - gaat mee? Het praat- 
en prentenboekje helpt ook om met begeleiders te 
praten over het afscheid en sterven.

Meer informatie
en bestellen  

 Geestelijke toerusting 
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 Alpha 
 Superstar 

 Filmsterren 

Scan om filmpje 
'Ik ben wonderlijk 
gemaakt' te bekijken
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‘�Welke dromen 
heb ik?  
Een ballonvaart 
misschien!’

“Onze zangers en acteurs voelen zich echte sterren, 
geweldig om te zien hoe ze er mee bezig zijn!”  
Anita de Graaf, woonbegeleider in Bunschoten,  
is initiatiefnemer van de Special-Passion. Een musical 
over het lijdensverhaal van Jezus waarin mensen met 
een beperking meespelen. 
Cliënten van Sprank figureren ook in een filmpje over 
Psalm 139: ‘Ik ben wonderlijk gemaakt’. En ze kregen 
een rol in de kerstfilm van 2022. Marije Vermaas. 
“Eén engel had de tekst ‘Ere zij God!’ Het ontroerde 
mij, om deze bewoner dat steeds maar weer te horen 
uitroepen. Wat krachtig! We zagen Maria heel lief met 
het babypopje, en Jozef die zorgzaam een dekentje 
over hen heensloeg. Dan realiseer je je dat een groot 
deel van deze cliënten misschien nooit een relatie  
of een kindje zullen hebben. We willen aandacht 
hebben voor dit gemis. Maar door cliënten te laten 
meespelen, zien we ook de talenten die ze van  
God gekregen hebben.”

Twee begeleiders van locatie 
Spoorzicht in Hoogeveen, Sacha 
Wassens en Debora Finke, hebben 
samen de Alpha Superstar ontwikkeld. 
Dat is een Alpha-cursus die ze voor 
cliënten met een licht verstandelijke 
beperking hebben aangepast en 
waarbij ze allerlei materialen hebben 
gebruikt om het geloof zichtbaar te 
maken. Bijvoorbeeld de geestelijke 
wapenrusting. Debora enthousiast:  

“De deelnemers

hebben het allemaal gedragen!  
De helm, het schild, het zwaard. 
Achteraf konden ze alle onderdelen 
benoemen.” Debora en Sacha stellen 
hun lessen plus alle benodigdheden 
beschikbaar aan andere locaties.
De twee vriendinnen Eva en Susanne 
deden mee met de Alpha Superstar. 
Eva: “Het was echt een feestje. Elke 
avond aten we samen. Ik ben niet 
christelijk opgevoed, maar wilde 
graag meer over God weten. Door 
de Alpha-cursus begrijp ik Susanne 
steeds beter.” Susanne: “Ik wil me laten 

dopen en nu kon ik me daar meer in 
verdiepen. We gingen er met 

veel plezier naartoe.”
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 'Verslaafd' 
 aan het 
 Zondagmoment 

Rondom de (christelijke) 
feestdagen heeft Sprank 
een kalender samengesteld 
vol ideeën voor begeleiders 
om hoogtijdagen met de 
cliënten te vieren. Ook zijn 
er de ‘schatkistjes’, waarin 
cliënten aandenkens aan deze 
bijzondere dagen bewaren. 
En foto’s van hun (overleden) 
geliefden. Blijde en verdrietige 
gebeurtenissen krijgen heel 
zichtbaar een plek in het kistje. 
Voor iedere cliënt is er een 
schatkist aan te vragen bij 
dagbesteding Fraam  
in Middelstum.

 Rondom 
 hoogtijdagen 

Bekijk 
filmpjes

Hét moment – sommige cliënten 
zijn er bijna aan verslaafd - is het 
Zondagmoment, te vinden op 
het intranet en de website van 
Sprank. Iedere maand is er een 
filmpje met een verhaal over een 
thema. Bijvoorbeeld: dapper zijn, 
feest, verdriet, doop, vertrouwen. 
En er is een bijbehorend bij-blad 
om te downloaden en (voor) te 
lezen, te bekijken en te knutselen. 
De filmpjes zijn mede mogelijk 
gemaakt door Vrienden  
van Sprank. 

 Dagelijks 
 doen 

Minstens zo belangrijk is 
hoe het gewone, dagelijkse 
geloofsleven geleefd 
wordt op de woonlocaties 
van Sprank. Bidden en 
bijbellezen aan tafel, de 
christelijke muziek die 
klinkt, het gebed voor 
het slapengaan, waarbij 
blijde en nare dingen aan 
God verteld worden. Er is 
bij Sprank een uitbundig 
geïllustreerd bijbels 
weekboekje in de maak  
dat daarbij past.

 Naar de kerk 

“De kerk is voor een groot deel van de cliënten een van 
de weinige ontmoetingsplaatsen buiten de cirkel van 
zorginstelling en familiekring”, zegt geestelijk verzorger 
Marije Vermaas. “Deze contacten met gemeenteleden 
zijn ook daarom zo belangrijk. De kerk is, als het goed 
is, een veilige plek, waar cliënten gezien worden. 
Waar ze een taak hebben. De zondagse kerkgang, bij 
gemeenteleden uitgenodigd worden: het geeft houvast 
en geborgenheid. In de gemeente van Christus kun je 
jezelf zijn en ben je van waarde en betekenis.”

Elke dag leren en groeien
“We willen in de toekomst nóg meer 
werken met concrete beelden”, 
vervolgt Marije. “Met kijktafels, 
films, blogs en materialen die de 
Bijbel toegankelijk maken. In de 
Bijbel wordt zoveel beeldspraak 
gebruikt: broden, vissen, de herder, 
de vogels. En dat alles doen we 
onder de regenboog. Symbool van 
de levensreis die we met elkaar 
maken van samen groeien en leren, 
op weg naar de eeuwigheid.”
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“Voor mij wordt de christelijke 
identiteit van Sprank op de 
locaties vooral zichtbaar door 
de liefdevolle toewijding van 
begeleiders”, zegt Rob Lengkeek, 
lid van de cliëntenraad van 
Sprank. “De geloofstoerusting  
is voor elke cliënt anders en dat 
zie ik ook terug op de woningen 
waar mijn kinderen wonen.”

“Met de materialen die Sprank heeft 

ontwikkeld, kunnen begeleiders kiezen welke 

geloofstoerusting het beste bij een cliënt past. 

Het is mooi om te zien dat Sprank meerdere 

zintuigen van bewoners aanspreekt. Want 

geloven doe je niet alleen met je hoofd.” 

Anker
Ook in de cliëntenraad komt de christelijke 

identiteit van Sprank naar voren, zegt Rob 

Lengkeek: “We zien als cliëntenraad dat de 

identiteit de basis – het anker – is bij Sprank. 

En ook al komt geloofstoerusting niet altijd 

ter sprake tijdens onze vergaderingen, onze 

gezamenlijke geloofsovertuiging is altijd aanwezig 

en voelbaar. Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft 

is het belangrijk dat we samen blijven praten over 

de identiteit. Met name bij sollicitaties en het 

aannamebeleid kijken we hier zorgvuldig naar. 

Wat mij betreft is het een rijkdom dat Sprank 

samenwerkt met mensen met verschillende 

kerkelijke achtergronden.” 

Samen alert
“Ik heb geen zorgen als het gaat om het behoud 

van de christelijke identiteit. Misschien dat er voor 

de efficiency ooit een samenwerking met niet-

christelijke organisaties nodig kan zijn. Maar ik 

heb er alle vertrouwen in dat we dan samen alert 

zijn en vasthouden aan ons ‘anker’.”

Rob Lengkeek:Rob Lengkeek:

‘Het geloof is bij Sprank‘Het geloof is bij Sprank
altijd voelbaar’altijd voelbaar’

 Van de cliëntenraad 

 Dagelijks 
 doen 
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Sinds 2009 waren Geert en 

Jannie al betrokken bij Sprank 

als beheerdersechtpaar van 

boerderij Fraam in Middelstum. 

Geert: ‘’We hebben daar een 

prachtige tijd gehad.  

Na een heftige brand in 2018 

kwamen onze plannen om 

te stoppen als beheerder in 

een stroomversnelling. Al snel 

konden we, via Sprank, terecht 

in een woning aan de Elzenlaan 

in Hardenberg, de regio waar 

Jannie is opgegroeid. We zien 

dit als leiding van boven.”

 
kan dit doenkan dit doen

Ze genieten er enorm van om iets  
voor de bewoners van de Weidebuurt 
en Elzenlaan in Hardenberg te kunnen 
betekenen: Geert (67) en Jannie (65) 
van der Laan. “De bewoners zijn 
een belangrijk deel van ons leven.  
Het is geen ‘moeten’, we krijgen er 
zoveel voor terug: puurheid  
en echtheid.”

IIedereen

 Jaap Tromp, Tineke Schoemaker,  
 Marco de Graaf, Jannie van der Laan, 
 Wilma Hummel, Dirk Koops, 
 Geert van der Laan 

Sprankel Magazine  |  Sprank 50 jaar
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Gezellig buurten
Het echtpaar woont naast twee 

ambulante cliënten van Sprank, nu 

inmiddels ruim 3,5 jaar. ”We helpen af 

en toe in de tuin, doen soms een klusje. 

Een avondje gezellig buurten hoort er 

ook bij. Voor hun familie is het een fijn 

idee dat we naast hen wonen.” Ook zijn 

Jannie en Geert gastgezin voor een van 

de bewoners. “Even ‘een bakkie doen’, 

kan al zoveel voor ze betekenen!” 

Terrasje
Er is nog een aantal bewoners waar ze 

regelmatig wat mee doen: dammen, 

computerles geven, legpuzzels maken, 

een rondje fietsen. Jannie geeft ook 

bijbelstudie aan twee groepen en ze helpt 

mee met een handwerkgroepje. “Het is 

mooi om te doen, het is gezellig, en het 

geeft je zoveel, het is gewoon een feest!”

Geert: “Iedereen kan dit doen. Mensen 

denken vaak moeilijk of vinden het 

spannend. Samen op een terrasje zitten 

met een kopje koffie of thee vinden 

cliënten al heel gezellig. Het hoeft niet 

lang, een uurtje is genoeg. De aandacht 

die ze dan krijgen, daar genieten ze van!”

 

'Mensen denken vaak te moeilijk'
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  Dirk:
'��Geert en
Jannie zijn 
fijne buren!'

 Jaap en Geert houden van een 
 fanatiek potje dammen. 
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‘���We merken echt dat 
in goedlopende teams 
minder verzuim is’

̒�De zorg is  
groot, maar de  
veerkracht ook’

 Interview 

10
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Is het ziekteverzuim in de 

gehandicaptenzorg, en dus ook 

bij Sprank, net zo hoog als in 

andere sectoren?

“We hebben inderdaad ook een 

hoog ziekteverzuim. Ik zou het 

graag anders zien, maar ik weet 

ook dat we er veel aan doen. 

Er zijn verschillende oorzaken. 

De zorg ziet er anders uit dan 

vroeger. Onze cliënten  

worden steeds ouder en  

krijgen daardoor gebreken.  

Dat betekent dat de zorg 

complexer wordt, dus meer en 

andere vaardigheden van het 

personeel vraagt. 

In de samenleving zie je ook 

een belangrijke verandering. 

Steeds meer mensen krijgen 

meerdere diagnoses naast 

‘verstandelijk beperkt’. Dat 

komt onder andere door 

onze steeds ingewikkelder 

wordende maatschappij, 

waardoor mensen het niet 

meer redden. Verslavingen en 

andere complexe problemen 

komen ook steeds meer voor 

in de gehandicaptenzorg. Dat 

maakt de werkdruk hoog, 

terwijl van de medewerkers 

privé ook veel gevraagd wordt. 

Ze hebben vaak naast hun werk 

nog mantelzorgtaken, omdat 

de overheid wil dat ouderen 

steeds langer thuis hulp krijgen. 

Door de hogere prijzen en 

energiekosten raken meer 

mensen, ook zorgmedewerkers, 

in financiële problemen, het 

betalen van de hypotheek 

wordt moelijker. Als er een 

combinatie is van werkdruk 

én privéproblemen, wordt het 

ziekteverzuim in de zorg hoger 

en langduriger.”

Goedlopende teams
Wat kan Sprank hieraan doen?

“We kunnen als organisatie 

niet veel veranderen aan 

privéomstandigheden van 

mensen. Wel kunnen we daar 

aandacht voor hebben, door 

ernaar te vragen en hulp in te 

schakelen of te verwijzen. Net 

zoals we aandacht hebben voor 

de pijn en het verdriet van een 

verwant die een kind met een 

beperking heeft, willen we ook 

ruimte geven aan de zorgen 

van onze medewerkers en  

ze uitnodigen daarover open  

te zijn.

Maar belangrijker nog is 

preventie, zodat medewerkers 

vitaal en langer inzetbaar 

blijven. Bijvoorbeeld door de 

draagkracht van de teams te 

versterken. We hebben een 

vitaliteitsprogramma binnen 

Sprank dat medewerkers leert 

elkaar bewust te waarderen 

en te kijken waar je elkaar 

kunt aanvullen en opvangen. 

Het leert je je grenzen te 

respecteren, te weten waar je 

op moet letten om je vitaliteit 

te behouden. En te zien wat je 

goed kunt, wat jou inspireert en 

energie geeft, zodat je samen 

het werk goed vol kunt houden. 

Veel mensen zijn bezorgd over de problemen 
en het hoge ziekteverzuim in de zorg. Allerlei 
televisieprogramma’s en krantenartikelen worden 
eraan gewijd. Hoe zit het bij Stichting Sprank?  
We vragen het Anne Westerduin de Jong, de 
bestuurder van Sprank. Zij deelt de zorg, maar ziet 
ook veel mogelijkheden. “Ik geloof in de veerkracht 
van onze medewerkers en vrijwilligers.”

‘�We kunnen 
allemaal een klein 
stukje extra doen’

Sprank 50 jaar  |  Sprankel Magazine
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‘�De zorg vraagt tegenwoordig andere  
vaardigheden van ons personeel’

Op de Sprankdagen  

– inspiratiedagen voor 

medewerkers – hebben we 

Michelle van Dusseldorp 

uitgenodigd, een psychologe 

die mensen traint om te leven 

in een wereld die steeds 

drukker wordt. We stimuleren 

teams om teamuitjes te 

organiseren. Te werken aan 

scholing en ontwikkeling. En 

als Sprank willen we de kosten 

daarvoor geheel of gedeeltelijk 

vergoeden. We merken echt dat 

in goedlopende teams minder 

verzuim is.” 

Rompslomp
Volgens minister Conny Helder 

is een van de oplossingen om 

de druk op de zorg te verlichten 

‘slimmer werken en minder 

administratieve rompslomp’. 

Hoe zit dat bij Sprank?

“Dat geldt in meerdere 

mate voor ziekenhuizen en 

verpleeginstellingen, al wordt 

er ook bij ons gewerkt aan 

technische innovaties, zodat 

onze cliënten minder hulp 

nodig hebben en de begeleiders 

fysiek minder belast worden. 

We spelen zo goed mogelijk op 

vragen en aandachtspunten van 

medewerkers in. Zo gaan  

we bijvoorbeeld meer nood- 

oproepsystemen aanleggen, 

waardoor begeleiders sneller 

kunnen bijspringen in onveilige 

situaties. En als het om 

administratieve rompslomp 

gaat, schakelen we vaker het 

hoofdkantoor in om zaken vast 

te leggen of op te lossen. Als we 

met elkaar meedenken, blijkt er 

meer mogelijk.”

Creativiteit en enthousiasme
De minister zegt ook dat er in 

de toekomst meer beroep zal 

moeten worden gedaan op de 

familie- en vriendenkring.  

En op (de kerk en jonge) 

vrijwilligers. Hoe speelt Sprank 

hier (meer) op in?

“Bij Sprank is de basis het geloof 

dat we van betekenis willen zijn. 

Dat geldt ook voor het netwerk 

van Sprank. We hebben veel 

vrijwilligers, die zich met groot 

enthousiasme inzetten. We zien 

wel dat deze groep vergrijst, 

dus we zoeken naar creatieve 

manieren om ook jongere 

mensen in te schakelen. 

Ik geloof dat veel mensen 

iets voor een ander willen 

doen. Zeker als dat is op een 

manier die bij hun leven past. 

Vrijwilligerstaken moeten 

passend, afgebakend en reëel 

zijn. Misschien wil iemand 

een cliënt niet alleen naar 

de kerk rijden, maar ook een 

keertje naar de bieb. Of wil een 

verwant een uitstapje maken 

met een dochter die bij ons 

woont én met het kind van een 

andere verwant. Want het is 

een feit dat we in de zorg meer 

werk moeten doen met minder 

mensen. Nu kunnen we dat 

steeds benadrukken, maar we 

kunnen ook allemaal een klein 

stukje extra doen. 

We maken ons terechte zorgen 

over de zorg. Toch geloof ik 

dat we voldoende veerkracht 

hebben om de problemen in de 

zorg samen aan te kunnen.”

12
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Gewoon, omdat échte vrienden elkaar 
helpen! Stichting Vrienden van Sprank 
zamelt geld in voor zaken die niet door de 
overheid bekostigd worden. Deze extra’s 
maken het leven van bewoners aangenamer. 

Ondersteunen bij geloofs- en levensvragen
Sprank vindt het belangrijk dat collega’s, maar  
ook cliënten onderling, kunnen nadenken en praten 
over geloofs- en levensvragen. Dat wil Stichting 
Vrienden van Sprank zoveel mogelijk met  
middelen ondersteunen. 

Bijbelse dagboekjes
Alle locaties van Sprank kunnen eens per drie jaar 
een verzoek doen. De stichting heeft voor een 
aantal locaties de aanschaf van bijbelse dagboekjes 
financieel mogelijk gemaakt. De uitgezochte 
dagboekjes zijn speciaal geschreven voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Cliënten zijn er 
enthousiast over: ‘’Wij vinden het dagboekje mooi. 
We kunnen meezingen en samen bidden!’’ De 
dagboekjes worden ook ingezet tijdens de Alpha 
Superstar. Meer over Alpha Superstar op pagina 5. 

Wil je helpen met het realiseren van een  
jaarkalender voor 2024?
Om geloofsgesprekken bij verschillende 
doelgroepen nog meer te stimuleren,  
ontwikkelt Sprank momenteel een  
jaarkalender voor cliënten. De interactieve  
kalender behandelt verschillende bijbelthema’s  
en bevat vragen en leuke opdrachten.  
De bedoeling is, dat iedere locatie in 2024 zo’n 
kalender krijgt. Help mee dit te realiseren.

Help mee met bijbelse 
dagboekjes voor de cliënten 

Wil je een donatie doen  
aan de Vrienden van  
Sprank? Scan de QR-code  
of maak een gift over via  
NL90 RABO 0118 716 638. 

Alvast bedankt! 
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Meer lezen of meer 
informatie over 
Vrienden van Sprank:  
www.vriendenvansprank.nl

Sprank 50 jaar  |  Sprankel Magazine

13 

 Vrienden van Sprank 



 Verhuisd naar Spoorzicht  Verhuisd naar Spoorzicht 

De oude locatie was een appartementen-
gebouw boven een winkelcentrum. “Het  
was vaak onrustig rondom de winkels.  
En omdat alle bewoners een eigen 
appartement hadden op de galerij leefden de 
meesten erg op zichzelf”, zegt Jacqueline. 

Even zwaaien
De nieuwe woning is een verbouwd 
kantoorpand en wordt gedeeld met Profila 
Zorggroep. De bewoners hebben nog steeds 
eigen appartementen, maar die grenzen nu 
aan een gang. Jacqueline ziet dat dit goed is 
voor het gevoel van nabijheid: 

‘�Ik denk  
dat we  
een leuke  
tijd gaan  
beleven’

Een spiksplinternieuwe 
woning in Hoogeveen: 
Spoorzicht. Coördinerend 
begeleider Jacqueline van 
der Neut kijkt tevreden om 
zich heen: “Ik ben heel trots 
op de bewoners.  
Een verhuizing is een hele 
verandering en ze doen het 
allemaal super!  
En natuurlijk ben ik ook 
trots op ons als team.  
We hebben de bewoners 
goed voorbereid.” 

Sprankel Magazine  |  Sprank 50 jaar



“We begeleiden ‘met onze handen op de rug’. 
Dat betekent dat bewoners zelf doen wat zij 
zelf kunnen. Dat is veel beter te begeleiden 
nu we iedereen voorbij zien komen op de 
gang en zien wat er gebeurt. Even zwaaien 
is voor cliënten vaak al voldoende om zich 
gezien te voelen.” 

Gezonde keuzes
Het team heeft de verhuizing aangegrepen 
om een aantal gezonde keuzes te stimuleren: 
“Een bewoner is gestopt met roken en de  
rest rookt minder. Ze hebben geen eigen 
balkon meer waarop dat kan. Nu mag  
alleen nog maar beneden achter de schuur 
gerookt worden.” Jacqueline is ook blij dat  
er meer samen gegeten wordt: “Daardoor  
is er meer betrokkenheid tussen de 
bewoners. Bovendien eten ze veel 
gevarieerder dan wanneer ze op hun  
eigen appartement koken.” 

Support van ouders
Dat samenwerking in de Driehoek belangrijk 
is, blijkt ook hier: “Doordat ouders de 
gezonde keuzes ondersteunden, konden 
we die eenduidig naar de bewoners 
communiceren.  
De betrokkenheid van de ouders hebben  
we ook gemerkt tijdens de verhuizing.  
Ze hebben veel hulp aangeboden en  
zo hebben we het echt samen gedaan!” 

 Jan 
Jan is Feyenoord-fan. Overal in 
zijn gloednieuwe appartement 
is dat te zien. Natuurlijk 
vindt hij het gezellig om in 
de gezamenlijke woonkamer 
voetbal te kijken met zijn 
medebewoners. Net als eten met 
familie en vrienden aan zijn zelf 
bij elkaar gespaarde bartafel. 
"Het leukste vind ik dat ik hier 
zelf kan koken!”

 
‘�We kunnen nu veel  
beter begeleiden’

Een nieuwe

start met

gezonde

keuzes
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Een nieuwe start in een gloednieuw 
gebouw. Micha vond dat eerst 
best spannend. “Gelukkig werd de 
verhuizing goed begeleid. Bewoners 
en verwanten kregen er regelmatig 
bericht over. En tijdens de verhuizing 
hielp iedereen elkaar”, vertelt Micha. 
“Mijn zwager en oom hebben mijn 
boekenkast in elkaar gezet.  
Die kast vol boeken is echt mijn 
trots!” Zijn ‘eigen stekkie’ is helemaal 
ingericht. “M’n spullen, computer 
en kat zijn hier. Ik denk dat we veel 
woonplezier zullen hebben!”

Lees het hele 
verhaal op

Het verhaal over de 
verhuizing door Micha Karssies
Een jaar of zes geleden kregen we opeens 
een brief. Sprank en Profila wilden naar een 
nieuw gebouw. Natuurlijk hadden de bewoners 
hier vragen over. Sommigen hadden niet de 
behoefte om te verhuizen. Omdat ze wel op  
hun plek zaten.
Uiteindelijk kwamen er een paar avonden waar 
we allen bijeenkwamen. En kregen we een idee 
hoe het eruit zou zien. De bewoners kregen 
meer zin om te gaan verhuizen.

Juni 2022 
Langzaam kwam de bouw op gang en zagen we 
dat het steeds mooier werd. Jan, een bewoner 
die hobbyfotograaf is, maakte regelmatig foto’s 
van de nieuwbouw en deelde die met ons.  
We mochten een kleur voor de muur kiezen,  
de tegels en de keukenkastjes.

Ik zit nog goed op mijn plek maar het is ook 
wel fijn om in een gebouw te gaan wonen wat 
helemaal nieuw is en jaren mee kan. Ik kan 
haast niet wachten tot het in november klaar is.

Oktober 2022
Met de woongroep hebben we twee 
inzamelingsacties gehad. We hebben 
stroopwafels verkocht en dat was een groot 
succes en hebben een mooi bedrag bij elkaar 
gekregen voor de nieuwe woning. Ook hebben 
we een sponsor/puzzeltocht gelopen. 
Vanaf 1 november mag er in het huis geklust 
worden en ook spullen heen gebracht. Het 
wordt een spannende tijd met wat stress maar 
we hebben er zin in.

Januari 2023 
We zijn nu een paar maand verder sinds we 
verhuisd zijn. Het was voor iedereen wel even 
wennen. Ik denk dat we met zijn allen een leuke 
tijd gaan beleven in Spoorzicht en dat we er met 
veel plezier heel wat jaren gaan wonen.

Dit is een verkorte versie. Als je het hele  
verhaal wilt lezen, scan dan de code.

Sprankel Magazine  |  Sprank 50 jaar
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Graag nodigen we je uit voor een van onze landelijke 

bijeenkomsten in het najaar. Verwanten, vrijwilligers, medewerkers 

en alle andere mensen die zich betrokken voelen bij Sprank en Dit 

Koningskind zijn van harte welkom! Tijdens deze avond(en) willen 

we als reisgenoten vieren waar we dankbaar voor zijn en stilstaan  

bij dat wat moeilijk is. 

Programma
Er is een interactief programma met muzikale omlijsting door 

Ronald Koops en een verdiepend gedeelte over de hele levensreis 

van mensen met een beperking. Dit gedeelte wordt geleid door 

prof. dr. em. Manu Keirse, klinisch psycholoog en doctor in de 

geneeskunde. Het belooft een feestelijke avond te worden van 

ontmoeting, aanbidding, verdieping en verbinding. 

Zwolle: Maandag 2 oktober | 19:00-22:00  

Koningskerk, Landsheerlaan 5

Haren: Donderdag 5 oktober | 19:00-22:00  

Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4

Gouda: Vrijdag 6 oktober | 19:00-22:00

De Vaste Burcht, Lekkenburg 148

Feestweek 
29 mei – 4 juni 
Van 29 mei 2023 tot 

4 juni vieren cliënten, 

medewerkers en 

vrijwilligers van alle 

Sprank-locaties de hele 

week feest. Elk op zijn 

eigen manier: met een 

zomerse barbecue, 

een huiskamerconcert, 

een gezellig 

foodtruckfestival, een 

citytrip met de trein, of…  

Elke locatie bedenkt 

een feestelijke activiteit 

die het beste bij 

de bewoners past. 

Dat wordt een 

gouden week!

Sprank en 

Dit Koningskind 

bestaan 50 jaar. 

Het feestelijke 

thema is: 

Samen op reis. 

 Meld je 
 aan! 

Uitnodiging! 
̒Samen op reis’
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 Jubileumfeest 



Wat ik in mijn vrije tijd 

doe? Vergaderen met 

mijn kleindochtertje! 

De Ondernemingsraad 

spreek ik ook regelmatig. 

Zij vertegenwoordigen 

onze medewerkers.

Sommige weken in het jaar wordt er veel vergaderd. 

Dat is nodig omdat we over allerlei zaken bij Sprank 

beslissingen moeten nemen. Een bestuurder kan niet 

alléén besluiten nemen, daarvoor praat ik met andere 

mensen. Bijvoorbeeld met de cliëntenraad over het 

jubileum van Sprank.
Ook achter mijn bureau 

bij Sprank vergader ik via 

Teams met collega’s van 

Sprank. Over hun ideeën, 

hun zorgen en natuurlijk 

over het jubileumfeest.

 Wat doet de bestuurder deze week? 

Feestelijk Feestelijk 
vergaderen!vergaderen!

Sprankel Magazine  |  Sprank 50 jaar
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 Korte berichten 
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Sprankel is een uitgave van Stichting 
Sprank, christenen met hart en zorg 
voor mensen met een beperking. 

Stichting Sprank
Hanzelaan 334
8017 JL Zwolle

T	 088-007 07 00
W	 www.stichtingsprank.nl
E	 info@stichtingsprank.nl

Vrienden van Sprank
secretariaat@vriendenvansprank.nl | 
0321-312 684

Wilt u eenmalig een bijdrage geven? 
Uw gift is welkom op rekeningnummer 
NL90 RABO 011 87 16 638 t.n.v. 
Stichting Vrienden van Sprank te 
Zwolle. Donateur worden?  
Vul online een aanmeldformulier  
in op vriendenvansprank.nl.

Vrijwilliger worden?
Wilt u meer informatie over 
vrijwilligerswerk of hebt u daarover 
vragen? Neem contact met ons op via 
vrijwilligers@stichtingsprank.nl.

Wilt u de Sprankel niet meer ontvangen?
Stuur dan een e-mail met uw gegevens 
naar info@stichtingsprank.nl.

Cliëntenraad
clientenraad@stichtingsprank.nl |  
0592-340 645

Redactie Sprankel
Nina Boddeüs, Margreet van Buuren, 
Henriëtte Riemersma, Marloes Selles, 
Christine van Uffelen, Thea Westerbeek

Beeld
Estelle Bijker, Elisabeth Ismail,  
Carla Manten, Kees Muizelaar

Concept & vormgeving
Redmatters § redmatters.com

Druk
Vellendrukkerij BDU

Uitgave
Jaargang 5, nummer 13, april 2023

© Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen en/
of openbaar gemaakt zonder 
voorafgaande schriftelijke  
toestemming van de redactie.

Colofon

Jakko woont op locatie Parel-Staete. Zijn vader, 

Kees Ritmeester, schreef een boek over de 

inzichten die zijn zoon met het downsyndroom 

hem geeft. Het boek werd gepresenteerd in 

Putten en collega’s konden het boek aanvragen. 

Veel begeleiders volgden 
afgelopen maanden 
interne leergangen.  
Op het hoofdkantoor van 
Sprank kregen begeleiders 
training in thema’s als 
zorg & ethiek, methodisch 
werken, communicatie 
en samenwerking. Ook 
werd er lesgegeven in 
het skillslab door het 
coördinerend team 
verpleegkundigen.

Nieuwe  
woonvoorzieningen 

Sprank tekende een 
samenwerkingsovereen-
komst met Vereniging  
Op weg met de ander.  
De overeenkomst wordt 
getekend met het oog 
op twee toekomstige 
woonvoorzieningen, 
in IJsselmuiden en in 
Groot-Ammers. Inmiddels 
is er voor beide initiatieven 
een bouwkavel beschik-
baar. Naar verwachting  
is de woonvoorziening  
in IJsselmuiden eind  
2024 klaar, die in 
Groot-Ammers later.

Oproepje: jouw lievelingstekst 

Heb jij als cliënt van Sprank een favoriet bijbelverhaal? 

Stuur de bijbeltekst(en) met een foto van jezelf  

(op minimaal 1MB) naar 

t.westerbeek@stichtingsprank.nl, 

met vermelding van je naam en locatie 

en waarom je dit zo’n mooi  

bijbelgedeelte vindt. De redactie maakt  

een selectie van de inzendingen.

Levenslessen
van Jakko 

 Geleerd  Geleerd 



Dit is de dag
die de Heer ons geeft,

wees daarom blij
en vier het feest!

Opwekking 571

(Naar aanleiding van het 

50-jarig bestaan van Sprank)

 Samen geloven 


